Op zoek naar thermiek,

PARACHUTIST EN DELTAVL!
VROEG HEN: HOE IS HET ;

Wim is in Loosdrecht geboren en zag dus re-
gelmatig vanuit de tuin, parachutisten in de
lucht die boven het vliegveld van Hilversum
uit “de OTB" (de good old Pilatus Porter van
Icarus) sprongen. In het voorjaar van 1981 zei
hij tegen zijn vader dat hij dat ook wilde gaan
doen. Zijn reactie was “dat durf je toch niet”. Op
22 juni 1981 maakte hij zijn eerste sprongen bij
de toenmalige paraclub Icarus. Edwin maakte
10 maanden later zijn eerste sprong op Texel
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en had 24 uur later zijn A- brevet (toen nog 8
sprongen). Hij wilde voor de afwisseling een
luchtsport vakantie doen en een cursus para-
chutespringen bleek het goedkoopst. Ze sprin-
gen nu dus ruim 30 jaar.

Wim en Edwin: “Nadien hebben we los van el-
kaar, maar ook samen in diverse F54, FS8 en
FS16 teams gesprongen in binnen en buiten-
land. Voor Wim waren daar exotische locaties

Este (Uruguay), Prachuap
90 (NZ), Sunshine coast (Au-
jesburg (ZA) en op de Domini-
bliek. Ook heeft hij aan diverse
n FS8), EK’s, WK's (FS16), NR en
gedaan. Ook Edwin heeft sprin-
anden op diverse continenten aan-
heeft 5 WK's gesprongen (3 x FS
raski) en is met zijn FS4 team Animals
n ‘80 een paar keer Nederlands kam-
pioen geweest. Daarnaast heeft hij ruim 300
demo’s gesprongen, onder meer in het Rand-
stad Skydiving team. Op dit moment springen
we met veel plezier in 4@work op Teuge. Bij de
worldmeet POPS afgelopen jaar zijn we 2¢ ge-
worden.”

Wim: “Tijdens een trainingsweek op Texel met
8@work (zomer 2005) kwam Edwin met het
idee om eens een cursus deltavliegen te doen.
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was zag ik deltavliegen in Sauerland (Willingen)

“?"én:één paar jaar later in de Franse Alpen. Eind
jaren tachtig heb ik tijdens een vakantie naar
de Noordkaap een tandem met een delta ge-
maakt, en vond dat geweldig, maar ook eng.
In'mei 2006 zijn we met 3 andere springers,
Bob de Vries, Eric van der Kroft en Paul Brug-
man met onze eerste “loopoefeningen” in het
Duitse Cond begonnen. We waren erg gedre-
ven en hadden als para’s “dit nieuwe spelletje”
snel door, zodat we aan het eind van dag 2 al
vanaf de top van de 40 meter hoge oefenhelling
vlogen. De meeste instructeurs (niet allemaal)
waren enthousiast over de snelle vorderingen
en“de Daltons” waren geboren”

Ze merken al snel dat ze als para’s een “go go
go"mentaliteit hebben terwijl delta piloten een
zeer doordachte, maar ook wat afwachtende
manier van sportbeleving hebben. Later tijdens
lieren (je wordt net als een zweefvliegtuig om-
hoog getrokken) en vliegen in de bergen was
dit grote verschil steeds prominenter aanwezig.

Edwin:“In de afgelopen jaren zijn we gaan lieren
in Zeeland (dit is voor een weekend erg ver en je
vliegt erg kort) en zijn we diverse keren in Frank-
rijk en één keer in Oostenrijk gaan bergvliegen.
Helaas is Paul al in het derde jaar gestopt voor
de echte bergvluchten en is Eric 1,5 jaar geleden
ook met deltavliegen gestopt. Bob houdt echter
het trio compleet. Inmiddels hebben we ons B2
brevet en ook eigen vleugels met toebehoren
(zoals een ligharnas, GPS en thermiek hoogte-
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meter) ook hebben we alle drie action camera's
voor het maken van mooie beelden.“

Wim en Edwin: “We gaan lekker door met fan-
tastische berg- en overlandvluchten met onze
delta’s. Vorig jaar in Greifenburg zijn we op ruim
2,5 kilometer hoogte geweest en intussen heb-
ben we diverse vluchten van één a twee uur
gemaakt. Ook afgelopen juli hebben we in de
Haute Savoie, Frankrijk (vlak bij de Grand Co-
lombier, Chambery en het meer van Annecy)
diverse schitterende vluchten gemaakt. Tijdens
een overlandcursus hebben we de eerste over-
landvluchten gemaakt van 12 tot 18 kilometer
(hemelsbreed) waarbij Wim als enige van de
groep drie keer het einddoel heeft bereikt. Het is
bijzonder dat je, door scherp op te letten en echt
goed je best te doen, hoogte kunt winnen en
dus weer verder weet te komen. Dit is zeker niet
makkelijk, je moet echt scherp zijn. Inmiddels
hebben we gemiddeld 150 starts, waarvan 60
hoogtevluchten met meer dan 600 meter hoog-
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teverschil en 23 vlieguren onder onze vleugels!

Volgens Wim en Edwin hebben Skydivers en
deltavliegers een verschillende drive. Wim: “Na-
tuurlijk is de kick van deltavliegen zeker zo groot
en achteraf smaken de biertjes net zo goed als
na een dag springen. Je maakt echter maar één,
maximaal twee hoogtevluchten per dag, terwijl
we makkelijk 7 of 8 sprongen op één dag ma-
ken. Het is zeker mogelijk (bij goede termiek)
om met een delta een uur of langer in de lucht
te blijven en dit is echt kicken. Delta piloten
vinden parapenten maar niks. Het is minder
echt vliegen dan deltavliegen en het is veel

makkelijker te leren. Zo is het landen met een
delta een stuk lastiger dan met een parapente
of parachute vanwege de zeer kleine glijhoek
van de delta. Het maken van een goed circuit is
dan ook van cruciaal belang”. Edwin vult aan:“In
de verschillende cursusgroepen deltavliegen
moesten we erg wennen aan de besluiteloos-
heid van welke berg we die dag zouden gaan
vliegen. Natuurlijk is de windrichting recht op
de start enorm belangrijk, vooral bij een start
vanaf een vlonder. Maar wat meer “peper” zou
wel eens prettig zijn. Wij nemen dan ook vaak
het voortouw en komen iedere cursusochtend
met een goed doordacht plan dat meestal ge-
volgd wordt. Dankzij het B2 brevet zijn we nu
gelukkig zelfstandig deltavliegers en niet meer
van anderen afhankelijk."

Wim en Edwin: “Bij parachutespringen is er voor
de opleiding veel goed materiaal voorhanden
zoals handboeken en video's . Bij deltavliegen
staat dit nog echt in de kinderschoenen.” Edwin:
“Zo heb ik bijvoorbeeld zelf in 2009 een mooie
kaart gemaakt van de vele start- en landings-
plekken in de buurt van Chambery. Die blijkt
nu door vele piloten te worden gebruikt” Ook
vinden beiden dat in “examen en brevettenland”
er nog wel het e.e.a. moet gebeuren om het
niveau van springend Nederland te evenaren.
Naar hun mening is het overigens de vraag of
dat lukt, want deltavliegen is een hele kleine
sport en het aantal beoefenaren loopt zelfs
terug. Voor veel potentiéle bergvliegers blijkt
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parapenten toch makkelijker en praktischer, je
hoeft bijvoorbeeld geen 5 meter lange vleugels
op je auto te transporteren.

Wim en Erwin zien nog een verschil: de “exit".
Die staat bij springen zo goed als vast. Wim: “Als
para weet ik hoe hoog ik ga en waar ik uitstap.
Bij deltavliegen weet je wel “waar’, maar “wan-
neer”is van een heel andere orde. Edwin over
het “wanneer”: “Vleugel opbouwen, uitvoerig
checken, relaxen en dan wachten we meestal zo
lang mogelijk tot het moment dat we denken
dat de thermiek het beste is. Zodra de eerste
vertrekt (en hoger dan de start weet te komen)
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wil iedereer: zo snel als mogeliik vertrekken.” Bei-
den:” Na een hopelijk lange en mooie viuznt is
de landing echt een punt van aandacint en dan
rustig napraten en inpakken voordat je lekker
aan het bier kunt.”

Edwin: “We vinden deltavliegen echt een super
gave en enerverende sport en het is zeker een
prima aanvulling op onze luchtsportbeleving. De
ervaring en spanning is van een heel andere orde”.
Wim: “Omdat de Nederlandse berg in Flevoland
(nog) niet af is moeten we wel naar het buitenland
en dus is een weekeindje vliegen niet aan de orde.
Met je vlieger op je dak naar de Alpen, ruim één

week op een basiskamp #n vandaar uit van diver-
se bergen af vliegen is best wel een ondeineming”

Wim en Edwin zien ook een overeenkomst: de
slogan “Men small, (why fall) skies call, thats all”
geldt voor skydivers en zeker ook voor delta-
vliegers. Met deze slogan in het achterhoofd
gaan ze dus dit najaar weer door met 4@work,
springen uit een ballon, Wim maakt nog een
springtrip naar Gambia en Edwin naar Monte-
negro. En volgend jaar lonkt weer 4@work en
deltavliegen in Duitsland en Frankrijk. Wellicht
ook nog een cursus soaren aan de kust? Ze heb-
ben het er maar druk mee. ®




